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Oh Yvon, oh Yvon, as ik oe es kriegen kon  
Zonder pardon, deur oe schient de zon  
Oh Yvon, oh Yvon, waj moar singel as ut kon  
Dan schreef elke boer, veur een afspraak-ie met oe  
 

Elke zondag-aovond, zo rond een uur of acht  

De koeien bunt gemolken, en ik zit in volle pracht  
De koffie steet te pruttel’n, mien moeder sni’jt de koek  
Doar is dan ‘t vrouwke, die ik al joaren zoek  
 

Oh Yvon, oh Yvon, as ik oe es kriegen kon  
Zonder pardon, deur oe schient de zon  
Oh Yvon, oh Yvon, waj moar singel as ut kon  
Dan schreef elke boer, veur een afspraak-ie met oe  
 

Ri’j ik op den trekker, bi’j ‘t warken op het land  
Mien gedachten bunt afwezig; ik heb mien zelf niet in de hand  
Mien Pa die löp te schudden, zien kop geet hen en weer  
De hele wek mok wachten, pas zondag zie’k heur weer  
 

Oh Yvon, oh Yvon, as ik oe es kriegen kon  
Zonder pardon, deur oe schient de zon  
Oh Yvon, oh Yvon, waj moar singel as ut kon  
Dan schreef elke boer, veur een afspraak-ie met oe  
 

Gitaarsolo  
 

Oh Yvon, oh Yvon, as ik oe es kriegen kon  
Zonder pardon, deur oe schient de zon  
Oh Yvon, oh Yvon, waj moar singel as ut kon  
Dan schreef elke boer, veur een afspraak-ie met oe 
 

Oh Yvon, oh Yvon, as ik oe es kriegen kon  
Zonder pardon, deur oe schient de zon  
Oh Yvon, oh Yvon, waj moar singel as ut kon  
Dan schreef elke boer, veur een afspraak-ie met oe  
Dan schreef elke boer, veur een afspraak-ie met oe 
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